Programma

13.30 Aankomst deelnemers
Check in, slaapplek voorbereiden, in de mood komen
15.00 Opening middagprogramma

-- De Bijbel open over kerkzijn en vrede (1/2) door Stefan Paas
-- Verwerking bijbelluisteren over kerkzijn en vrede

17.00 Einde middagprogramma

19.00 Inloop voor het avondprogramma

19.25 Samen zingen voorafgaand aan het avondprogramma
19.45 Opening avond programma

-- Avondprogramma over VREUGDE en Gods Koninkrijk met Margriet van der Kooi

22.00 Samen zijn

Zaterdag 21september

09.00 Inloop voor het ochtendprogramma

09.15 Samen zingen voorafgaand aan het ochtendprogramma
09.30 Opening ochtendprogramma

-- De bijbel open over kerkzijn en vrede (2/2) door Stefan Paas
-- Verwerking bijbelluisteren over kerkzijn en vrede

12.00 Gezamenlijke lunch of lunch op eigen gelegenheid
13.30 Workshop ronde 1
-- met keuze uit zes workhops over prangende vragen over kerkzijn in deze tijd.
15.00 Workshop ronde 2
-- met keuze uit zes workhops over prangende vragen van kerkzijn in deze tijd.
17.30 Gezamenlijke maaltijd of maailtijd op eigen gelegenheid
19.00 Inloop voor het avondprogramma
19.25 Samen zingen voorafgaand aan het avondprogramma
19.45 Opening avondprogramma

-- Avondprogramma over RECHT en Gods Koninkrijk met Reinier Kramer en inzichten
van jonge leiders vanuit Micha Nederland

21.45 Samen zijn

Zondag 22 september

10.30 Viering Heilig Avondmaall

Met als voorganger Hans Schaeffer
12.00 Gezamenlijke afsluitende lunch

13.00 Opruimen en naar huis



Workshoprondes

Alle workshops draaien twee keer en beginnen om 13:30 en 15:00 uur
op de aangegeven locatie.

Leiderschap binnen de plaatselijke kerk

Henk Jan Kamsteeg

Henk Jan Kamsteeg is journalist, storyteller en leiderschapsexpert. In deze
workshop gaat hij in op dienend en inclusief leiderschap. Daarnaast vertelt hij
over zijn werk voor International Justice Mission (IJM), waar hij zich inzet voor het
beéindigen van moderne slavernij. Leiderschap is nodig binnen de kerk, maar we
voelen ons er niet altijd gemakkelijk bij. Hoe omarm je je roeping hierin en hoe
ontwikkel je een sfeer van vreugde bij leiderschap in moeilijke situaties? Onder de
vakkundige leiding van Henk Jan buig je je in deze workshop over deze
vraagstukken.

Vertrouwen op de kracht van genade

Reinier Kramer

Reinier Kramer is predikant in Deventer en maakt je in deze workshop gevoelig
voor wat genade precies is. Nergens anders in de wereld vind je zo'n boodschap
van genade, zeker niet in onze huidige cancelcultuur en prestatiemaatschappij.
Genade is bij uitstek te vinden bij Jezus. Hoe combineer je waarheid en genade in
onze samenleving? En kan genade niet juist ook pijnlijk zijn? Samen gaan we dit
onderzoeken in deze workshop.

Gods Koninkrijk zien

Maarten Boersema

Maarten Boersema is predikant, maar ook freelance fotograaf en journalist. In
deze workshop word je uitgedaagd om visio-divina te beoefenen: je leert kijken
naar beelden, foto’s en kunst, en deze te verbinden met het geloof en het
Koninkrijk van God. Welke thema's uit de Bijbel komen naar voren vanuit deze
intuitieve manier van ervaren en beeld-denken? Ontdek het in deze workshop.

Leven uit liefde, gericht op gemeenschap

Janneke Burger - Niemeijer

Janneke Burger - Niemeijer is predikant in de NGK in Enschede. Ze neemt je mee
in het thema volhouden. Sinds de coronaperiode hebben veel kerken het zwaar,
met teruglopende ledenaantallen en vragen over hun plek in de maatschappij.
Toch heeft corona ook positieve effecten gehad: mensen gaan tegenwoordig
naar de kerk omdat ze daar iets van essentiéle waarde vinden. Hoe moet de kerk
nu verder na corona? Dat bespreekt Janneke in deze workshop.




Recht doen in een onrechtvaardige samenleving

Harmen Niemeijer en Mirjam van Hemmen

Harmen Niemeijer en Mirjaom van Hemmen zijn actief voor Micha Nederland en
nemen je mee in vragen zoals: "Hoe ziet duurzaam leven eruit?”, "Hoe kun je meer
delen als gemeente?”, en "Hoe maak je de grond vruchtbaar in je kerk voor recht
doen?". Ze delen hun eigen verhalen over recht doen en geven praktische tips om
dit vorm te geven in je kerk en hoe je enthousiaste leden kunt betrekken.

Toegewijd en heilig leven wordt: Het
Barnabas-effect: God dienen zoals je bent.

Wouter van Veelen

Wouter van Veelen is predikant van de Magnificatkerk in Tiel (NGK) en inspireert
en coacht mensen om hun geloof in hun dagelijks leven vorm te geven. In deze
workshop deelt hij zijn eigen worstelingen en denkt hij samen met jou na over hoe
je vol overgave en toewijding je leven kunt geven aan Koning Christus, of dat nu
op zondag is of door de week, op je werk of in je privéleven.

De spiritualiteit van het pelgrimeren

Roel Kuiper

Steeds meer mensen ontdekken de oude pelgrimsroutes die door Europa lopen.
Naar Rome of Santiago de Compostella. Er staan veel psalmen in de Bijbel waar
‘pelgrimslied’ boven staat. Christenen noemen zichzelf ‘pelgrims op aarde’. Maar
wat is eigenlijk de geestelijke ervaring van de pelgrim. En van de ‘kerk onderweg'?
Pelgrimeren is opstaan en op reis gaan met lichte bepakking. Pelgrimeren is
loslaten, leven van genade, bidden, vasten en mediteren ineen. Tijdens de
workshop lezen we de Bijbel, delen eigen ervaringen van pelgrim-zijn, letterlijk en
met het oog op kerk-zijn vandaag.




Biografie sprekers

Stefan Paas

Stefan Paas is theoloog, publicist en hoogleraar missiologie en interculturele
theologie. Ook is hij wekelijkse te horen als vaste gast in De ongelofelijke podcast.
Na zijn succesvolle boek Vrede op Aarde schrijft hij nu een nieuw boek over de
Bijbelse visie op kerk zijn. Tijdens de conferentie Kerk sta op! deelt hij voor het
eerst zijn inzichten en gaat hij in gesprek met de deelnemers.

Margriet van der Kooi

Margriet van der Kooi is theoloog en auteur. Ze was geestelijk verzorger in het
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden. Van
haar hand verschenen onder andere Pelgrims en zwervers, en Verdriet is een
werkwoord. Sinds twee jaar voor haar emeritaat is ze als hart-en-zielzorger
verbonden aan het Daan Theeuwes Centrum in Woerden. Ze geeft lezingen en
gaat voor in veel kerken door het hele land en is een van de sprekers van de EO-
podcast Eerst Dit.

Hans Schaeffer

Hans Schaeffer is Professor Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit
Utrecht (TUU). Hij was predikant in Wageningen, maar werkt tegenwoordig vanuit
het GLOW-traject van Kerk2030 aan gemeenteopbouw binnen kerken in heel
Nederland. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar praktische ecclesiologie
(kerkleer) en liturgie. Ook is hij onderzoeksdirecteur van het Center for Church
and Mission in the West (CCMW) op de TUU.

Henk Jan Kamsteeg

Henk Jan Kamsteeg is spreker en trainer op het gebied van leiderschap en
storyteller bij International Justice Mission. Zijn persoonlijke missie is om een
positieve impact te hebben in de levens van anderen door dienend leiderschap
en storytelling.

Julian Goedhart

Muzikant en aanbiddingsleider Julian Goedhart begon zijn muzikale reis in zijn
thuisgemeente, de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). Na diverse muzikale projecten
richt hij zich nu op het leiden van aanbidding in verschillende kerken en het
schrijven van liedjes. In 2022 kwam zijn album Open Hemel uit.




Harmen Niemeijer

Harmen Niemeijer is de directeur van Micha Nederland, een netwerk van
kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Micha Nederland neemt een
kritische positie in de samenleving in en spreekt zich uit tegen maatschappelijk
onrecht. Voordat Harmen Niemeijer bij Micha Nederland kwam, was hij werkzaam
bij World Vision en diende hij als buitengewoon raadslid voor GroenlLinks in
Amersfoort.

Judith van Peursen

Judith van Peursen werkt bij chipfabrikant ASML, in het team voor circulair
supply-chain management. In 2024 startte ze met de Jona Jaaropleiding, een
initiatief van Micha Nederland en de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Tijdens dit
jaar verdiepen jongvolwassenen zich in hun roeping, hun visie op een duurzame
wereld en gaan ze op zoek naar manieren om christenen in beweging te krijgen.

Marloes Krijgsheld

Marloes Krijgsheld werkt met veel toewijding in de gehandicaptenzorg. In 2024
neemt zij deel aan de Jona Jaaropleiding. In dit programma onderzoeken zij,
samen met andere jongvolwassenen, hoe zij hun zorgen over klimaatverandering
kunnen omzetten in actie en hoe zij de wereld een stukje mooier en
rechtvaardiger kunnen maken.

Joélle van der Hout

Joélle van der Hout is mede-eigenaar van twee kringloopwinkels in Maassluis. Ze
zet zich in voor duurzaamheid en vindt inspiratie in de Jona Jaaropleiding. Door
diverse perspectieven raakt ze enthousiast en verkent ze nieuwe ideeén. Binnen
haar kerkgemeenschap pleit ze voor milieubewustzijn en gerechtigheid, om
samen actie te ondernemen voor Gods schepping.

Mirjam van Hemmen

Mirjam van Hemmen is promovenda aan Wageningen Universiteit en heeft
omgevingswetenschappen gestudeerd. Duurzaamheid en rechtvaardigheid zijn
voor haar altijd belangrijk geweest, en ze past dit toe in haar dagelijks leven. Ze
neemt deel aan de Jona-jaaropleiding en kijkt ernaar uit om tijdens het congres
haar inzichten te delen.




Janneke Burger - Niemeijer

Janneke Burger-Niemeijer is voormalig hoofdredacteur van Jente, een magazine
over geloofsopvoeding. Ook schreef ze verschillende (dag)boekjes, die
geloofsgesprekken in gezinnen stimuleren. Op dit moment is ze predikant van de
NGK Lasonderkerk in Enschede.

Gerton Woudt

Gerton Woudt is geboren in het Zeeuwse Vrouwenpolder en is opgegroeid in een
muzikaal (predikants) gezin. Het muzikale is er dus al met de paplepel ingegoten.
Gerton is op jonge leeftijd begonnen met orgellessen van Nico Poorter aan de
muziekschool van Ermelo. Later heeft hij de switch naar piano gemaakt en gitaar
en accordeon zijn daar later nog bijgekomen. Hij heeft gestudeerd aan
conservatoria van Zwolle en Maastricht en werkt voor InteraktContour in Epe
(gepecialiseerd in RGM (Ronnie Gardenir methode) en SMTA (speech-music
therapy for aphasica) en als zzp-er (muziek in de zorg).

SOS worshipband

De SOS-worshipband is ontstaan uit een band met een kleine bezetting die
ongeveer in 1998 begon met het begeleiden van de sing-in's in Heemse, onder
leiding van Gerton Woudt. In de loop van de jaren is de basis hetzelfde gebleven,
maar de band is gaandeweg uitgebreid met meerdere instrumenten plus de
instrumentalisten die daar bij horen. Ook het repertoire is sindsdien fors
uitgebreid en aan de klinkende kwaliteit werd en wordt steeds gewerkt. We zijn in
de eerste plaats een begeleidingsband d.w.z. dat we ons richten op het
begeleiden van bijvoorbeeld sing-in's, worshipavonden, congressen en
jongerenkoorconcerten.

Wouter van Veelen

Wouter van Veelen is predikant van de Magnificatkerk in Tiel (NGK). Hij geniet
ervan om mensen te inspireren en te coachen op het gebied van discipelschap.
Naast zijn werk als gemeentepredikant is hij bezig met een phd-studie op het
gebied van Afrikaanse theologie. Hij houdt zich hierbij in het bijzonder bezig met
de evangelische beweging binnen het Afrikaanse christendom. Uit dit onderzoek
haalt hij weer veel ideeén voor mijn zijn (pastorale) werk in Nederland. In het
najaar van 2024 hoopt hij zijn proefschrift te verdedigen.




Maarten Boersemad

Maarten Boersema is predikant in de Herengrachtkerk in Leiden. Hij is tevens
freelance fotograaf en journalist. Een keer in de week (en soms vaker) plaatst hij
op beleidendekerk.nl een beeld van wat hij tegenkomt in zijn leven en werk in
Leiden. Dat beeld koppelt hij vervolgens aan een Bijbeltekst. Beleidende Kerk is
daarmee een digitale plek van en voor liefhebbers van alledaagse verbeelding
van geloof, hoop en liefde. Tevens publiceerde hij in 2018 het boek Blije Kerk,
alledaagse verbeelding van gereformeerd geloven.

Reinier Kramer

Reinier Kramer is predikant bij de Koningskerk Deventer. Voorheen stond hij in de
NGK Bergentheim. Reinier heeft een grote passie voor Jezus en dit klinkt door in
alles wat hij doet en zegt. Sinds juni 2024 is hij ook weer te beluisteren op Eerst Dit
waarin hij wekelijks een meditatie verzorgt over wat Jezus volgen betekent voor
het leven van elke dag. Oh ja... Ajax vindt hij ook leuk.

Roel Kuiper

Roel Kuiper is lid van de ChristenUnie en maakte voor deze partij van 2007 tot
2019 deel uit van de Eerste Kamer. Daarnaast is hij hoogleraar ‘Christelijke
identiteit’ aan de Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en ook
bestuursvoorzitter van Kerk2030. In zijn vrije tijd houdt hij van wandelen en hij
maakte al verschillende keren een pelgrimsreis o.a. naar Santiago de
Compostella. Geloven is voor hem ook als een reis, het vraagt o.a. om loslaten
van wat je bezwaart, volharding op moeilijke momenten, reflectie bij belangrijke
knooppunten en genieten van de mooie uitzichten onderweg.



http://www.beleidendekerk.nl

